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10 SHOP

MRS. MANDOLINZI EEN CAFE EN
LIFESTYLESHOP GEINSPIREERD DOOR DE
MEDITERRANEN EN MRS. MANDOLIN HERSELF.
SHOPS AT MERRICK PARK:

HIER SHOP JE IN EEN PRACHTIGE
OUTDOOROMGEVING MIDDENIN CORAL GABLES.
00K IS ER ELKE ZONDAG EEN ‘FARMERS
BARKET' MET VERSE, LOKALE PRODUCTEN.
BRICKELL CITY CENTRE: een
INNOVATIEF EN PRACHTIG ARCHITECTONISCH
PROJECT, DOWN TOWN MIAMI, MET ONDER
ANDERE VEEL FIJNE WINKELS EN BIOSCOOP
WAAR JE KUNT LIGGEN.

TO AT

PHUC YEAZ AAN DE VOORKANT LIJKT ER
ALLEEN EEN BAR TE ZIUN, TOT DE GASTVROUW
JE MEENEEMT NAAR ACHTER, WAAR JE
HEERLIJK VIETNAMEES KUNT ETEN. DE
BINNENTUIN IS GEWELDIG.

MANDOLINZ DIT IS MIUN FAVORIET MET
WARME SERVICE EN SIMPEL, GEZOND EN VERS
MEDITERRAANS ETEN.

HILLSTONE: EEN BEGRIP IN CORAL
GABLES! HET IS EEN GROOT RESTAURANT MET
TYPISCH AMERIKAANSE SFEREN EN DE ALLURE
VAN LATIJNS-AMERIKA.

10 DRINK

SUGAR EAST: DE ROOFTOP EXPERIENCE
VAN MIAMI IN EEN GROENE SPEELSE OMGEVING
MET EEN ADEMBENEMEND UITZICHT.

BALL AND CHAINZ DIT STAAT BEKEND
OM DE GROTE BINNENTUIN WAAR ELKE AVOND
LIVE LATIN MUSIC WORDT GESPEELD.

THE LIDO BAYSIDE GRILL: &N
VAN DE WEINIGE RESTAURANTS IN MIAMI

DIE ZICH DIRECT AAN HET WATER BEVINDT
MET EEN FANTASTISCH UITZICHT OP DE
ZONSONDERGANG!

Y
1O SLEEP
THE MIAMI BEACH EDITION:
EEN GEWELDIG HOTEL IN HET WELBEKENDE
SOUTH BEACH MET EEN PRACHTIG STRAND
EN MEERDERE ZWEMBADEN, RESTAURANTS
EN BARS.
THE BILTMORE: £EN KLASSIEK,
STIJLVOL HOTEL DAT VERGELIJKBAAR IS MET
HET AMSTEL HOTEL IN AMSTERDAM.
SOHO BEACH HOUSE: N PRACHTIG
BOETIEKHOTEL IN EEN ART DECO-GEBOUW OP
SOUTH BEACH, MET ALLE LUXE DIE JE VAN
SOHO GEWEND BENT.

MY LIFE IN...
MIAMI

SHARON VAN TIENHOVEN WOONDE EN WERKTE IN DE MARKETING EN PRIN
AMSTERDAM, TOT ZE IN FEBRUARI 2017 MET MAN EN KINDEREN NAAR MIAMI VERTROK.
HIER LEEFT ZE EEN HEERLIUK FAMILELEVEN, MAAR DE STAD INSPIREERT HAAR OOK OM
OP PAD TE GAAN EN AL HET MOOIS VAN MIAMI TE FOTOGRAFEREN - DAT ZE MET JE
DEELT VIA @VINANDMEBYSHARON. WIJ VRAGEN HAAR NAAR HAAR LEVEN AAN DE

AMERIKAANSE EAST COAST.

haron: ‘Tk ben opgegroeid in Oegstgeest

en heb na mijn eindexamen in Salaman-

ca, Granada en Barcelona gewoond om
Spaans te leren - dat komt hier in Miami toe-
vallig goed van pas. Daarna heb ik in Leiden
gestudeerd en ben ik gaan wonen en werken in
Amsterdam. Na tien jaar in de hoofdstad ben ik
samen met mijn gezin - mijn man Alex en
onze zoontjes Luuk en Ties - naar Miami
geémigreerd, voor de carriére van mijn man.
We vertrokken vrij plots en het was niet altijd
even makkelijk, maar na een jaar vol nieuwe
ervaringen, orkanen en verhuizingen, komen
we nu eindelijk in wat rustiger vaarwater
terecht!

We hebben uiteindelijk een huis gekocht in
Coral Gables. Dat kun je vergelijken met
Amsterdam Oud Zuid en is een groen gebied
waar veel gezinnen wonen. Ik kan hier zelfs
mijn kindjes met de fiets naar school brengen,
wat in Miami echt een luxe is! Ook heb je er
veel restaurants, koffietentjes, sportactiviteiten,
parken en winkels. Miami klinkt natuurlijk
heel spannend, maar eigenlijk hebben we hier
gewoon een heel simpel family life. Voor mij is
dat heerlijk; ik hoef bijna geen minuut van mijn
kindjes te missen. Als ze ’s ochtends op school
zijn sport ik graag, spreek ik af met vriendin-
nen, ga ik afen toe naar het strand en daarnaast
ben ik druk met het huishouden - dat hoort er
nu eenmaal bij. Mensen denken vaak dat het
vaste prik is om in Miami de hele dag te relaxen,
maar dat zijn eerder uitzonderingen op de
regel. Tussendoor hou ik me graag bezig met
fotografie en Instagram is een mooi platform
om dit te kunnen delen. Ook mag ik schrijven
voor The Mompany en daarnaast ben ik bezig
om met Florine Kemp haar geweldige merk
Sunny Cords in Miami te lanceren. In het
weekend gaan we regelmatig op pad met het

gezin om nieuwe ontbijttentjes, koffiespots,
speeltuinen en natuurlijk stranden te ontdek-
ken. Ook borrelen en barbecueén we veel met
vrienden. En zijn we een aantal keer naar de
Keys gereden, voor een kleine weekend-escape
van de grote stad. Het is heel makkelijk om in
de auto te stappen en even verderop te genieten
in een heerlijk hotel aan het strand.

Het leukst aan Miami is dan ook de zon!
Buiten het regen- en orkaanseizoen is het hier
elke dag zomer en dat maakt het leven net een
beetje lekkerder. Het geeft een vakantiegevoel.
Verrassend aan de stad zijn de vele authentieke
buurten, met allemaal een eigen sfeer en iden-
titeit. Veel artiesten en entrepreneurs vinden er
hun inspiratie en er is ook een grote art scene.
De street art, mooie stranden, industri¢le
gebieden, design en food zorgen vaak voor de
nodige kriebels om mijn camera of iPhone te
pakken en alles vast te willen leggen. Miami zit
vol verborgen diamanten en ik vind het heer-
lijk om die te ontdekken, al kom ik soms tijd
tekort! Het wordt in ieder geval nooit saai zo.
Tegelijkertijd staat het bekend als de hoofdstad
van Latijns-Amerika en die invloeden zijn hier
dan ook goed merkbaar - zo is de voertaal hier
soms meer Spaans dan Engels.

Wat ik hier het meest mis zijn onze familie en
vrienden. Als je gaat emigreren heb je geen
andere keuze dan opnieuw te beginnen, maar
gelukkig hebben we hier al vrij snel een groep
lieve, nieuwe vrienden gevonden. Daar zijn we
enorm dankbaar voor. Ook mis ik de simpele
dingen, zoals de kindjes naar opa en oma
brengen. En even op de fiets stappen is er
meestal niet bij; een auto is hier echt een must
om ergens te komen. Qua eten mis ik vooral de
Indonesische rijsttafel. En vergeet vooral de
Nederlandse nuchterheid niet!” @
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